
Heilige Drie-eenheid 

 

Al heel vroeg in de christelijke traditie kom je formuleringen tegen waarin het lijkt 

of er gesproken wordt over de Heilige Drie-eenheid. Zoals in de tweede 

Korintiërsbrief die dateert van ongeveer het jaar 55, dit is dus maar 25 jaar na de 

dood en opstanding van Jezus. Paulus sluit de brief af met de woorden: ‘De genade 

van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige 

Geest zij met u allen.’  

Wij gelovige mensen hebben het nogal eens moeilijk gehad met de Drie-eenheid. 

Van andere religies die één God belijden, zoals jodendom en islam, is in de 

afgelopen tweeduizend jaar nogal eens het verwijt gekomen dat wij christenen 

eigenlijk geloven in drie goden en ook van gewone gelovige christenen heb ik 

nogal eens gehoord dat ze die terminologie ‘Drie-eenheid’ eigenlijk heel lastig 

vinden.  

Wij weten allemaal wel hoe het vroeger aan kinderen werd uitgelegd. De pastoor 

of kapelaan nam dan drie lucifers, streek ze bijeen aan het luciferdoosje en voilà, 

er was dan één vlam. Niet iedereen was dan tevreden met die uitleg…er bleven 

vaak veel vragen over. Gelukkig maar, want ja, waar praten we eigenlijk over? 

 

Als wij spreken over God, één in wezen, drie in personen, dan zijn er woorden 

gezocht voor dat waarover wij wéten dat wij er eigenlijk niet over kunnen 

spreken. Het lijkt wel of je alleen kunt zeggen wat Hij niet is: De eeuwige die 

niet aan tijd is gebonden, de onnoembare, de onbegrensde, de alles dat wij 

kennen ontstijgende God. En zo kun je nog wel meer noemen. Als je zegt wat 

God ís, dan kom je direct in de problemen. Zélfs gebeurt dat als je zulke grote 

dingen zegt als ‘God is liefde’. En toch zeggen wij het, want het staat zelfs in 

onze Heilige Schrift. Maar als je dat zegt, komt toch direct de vraag: over wat 

voor liefde heb je het dan? En dan komen er toch weer die ontkennende 

woorden zoals, niet-begrensde, oneindige liefde. Woorden voor wat wij 

eigenlijk niet kennen, want alles in en om ons komt ooit aan een eind. 

Maar wij mensen hebben woorden nodig. Daarom zoeken wij die altijd.  

Zo kijken wij sinds mensenheugenis naar de schepping en denken na over wat 

voor een wonder het is dat alles leeft en groeit en ook dat wij er zelf zijn. Wij 

kunnen dan dankbaar zijn dat God een leven gevende Vader is, de oorzaak en 

grond van al dat moois.  

Wij kunnen ook nadenken over hoe die onnoembare en onzichtbare God Zich 

toch telkens weer aan ons toont. Doorheen onze mensengeschiedenis vertellen 

mensen van wat zij met Hem meemaken. God openbaart zich in onze verhalen 

en in de H. Schrift. Vooral in Jezus die wij Christus noemen, Zoon van God. Als 

wij het werkelijk moeilijk hebben en denken dat God afwezig is, dan kunnen wij 

ons altijd naar Hem keren en lezen en zien wat voor liefde God is. Een God die 

er wil zijn voor ons. 



En dan kunnen wij ook nog zelf, zo nu en dan, die aanwezigheid van God 

ervaren, voelen. Wij krijgen soms kracht waarvan we niet wisten dat we die in 

ons hadden. Wij krijgen soms inspiratie, ideeën die van buiten onszelf lijken te 

komen. Wij ervaren heel soms een liefde in ons en om ons waarin we ons veilig 

voelen. Wij mensen hebben het lang geleden Heilige Geest genoemd als wij 

voelen dat er iets in ons is dat ons aanvuurt om op te komen voor het leven en 

het goede voor mensen en wereld. 

Maar wij spreken natuurlijk wel over de Ene God. Zoals de eerste lezing dat zo 

treffend zegt: ‘Prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de 

aarde beneden; er is geen ander’. En in die Ene kracht kon Jezus in de 

evangelielezing zeggen: ‘Zie, Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding 

der wereld.'  

Dát mogen wij vasthouden, bij al ons nadenken en praten over God.  

 

Ook als wij later vandaag naar het journaal kijken en de ellende van de wereld 

over ons heen krijgen, dan is er misschien wel ergens in ons de H. Geest, die in 

ons werkt, die maakt dát wij het vreselijk vinden wat wij zien. Die maakt dat wij 

bidden om vrede. En misschien kijken we daarbij wel naar het kruisbeeld dat in 

onze woonkamer hangt en zien wij een beeld van de Zoon en hoe groot Gods 

liefde toch ís. 

Bidden wij dat wij blijven geloven in God die wij Vader, Zoon en H. Geest 

noemen. Dat wij blijven vertrouwen dat zijn liefde en trouw er altijd was, is en 

zal zijn. Amen. 
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